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Ik roep, zei de dichter,

ik roep in alle tonen op
om in verloren hoekjes,
op lege kantjes,
tegen klare ramen,
tussen twee bedrijven in,
onder matten en tapijten,
achter gesloten deuren,
voor hete vuurtjes,
tussen de lakens
en op onbeschreven blaadjes
het leven wat op te dichten ...



Wat een goede roep,

zei de postbode
en stak die dag bij elke brief
ook een vers in de bus.



Wat een goede roep,

zei de bakker
en spoot op elke taart
een opgeklopt gedicht.



Wat een goede roep,

zei ook de kok
en maakte snel een ketel
verse lettersoep.



Wat een goede roep,

zei de schoenmaker
en kerft sindsdien in alle zolen
een gedicht in spiegelschrift.



Wat een goede roep,

riep de huisvrouw,
ik hang bij de was
ook schone versjes aan de lijn!



Wat een goede roep,

zei de bibliothecaris
en rekte al zijn poëzie
zoveel hij rekken kon (en had).



Wat een goede roep,

zei de moeder
en steekt voortaan ook een vers vers
in de brooddoos van haar zoon.



Wat een goede roep,

zei de toiletmadam,
veeg maar eens je gat
aan de poëzie ...



Wat een goede roep,

zei de journalist
en schrijft nu elke week
zijn column mooi op rijm.



Wat een goede roep,

zei de vroedvrouw
en fluistert alle nieuwe baby’s
een bakerrijmpje in het oor.



Wat een goede roep,

zei de etalagiste
en legde een gedicht
pasklaar in de vitrine.



Wat een goede roep,

zei de professor
en nam zijn mondeling examen
in kwatrijnen af.



Wat een goede roep,

zei de chocolatier
en wikkelt elke reep
nu in een zoet gedicht.



Wat een goede roep,

fezelde de biechtvader,
bid drie rondelen, twee sonnetten
en tien haiku’s als penitentie!



Wat een goede roep,

zei de dokter
en schrijft voortaan gedichten voor 
die helend zalven.



Wat een goede roep,

zei de omroeper van dienst
en riep een trein met vertraging
als dichterlijke vrijheid om.



Wat een goede roep,

zei de piloot
en vloog in krulletters
een ballade door de lucht.



Wat een goede roep,

vond zelfs de huurmoordenaar
en besloot zijn target
te verwoorden.



Wat een goede roep,

vond de autofabrikant
en liet gedichten horen
aan de lopende band.



Wat een goede roep,

zei de dwerg
en verzon gauw, bij morgendauw,
zeven nieuwe elfjes.



Wat een goede roep,

suste de verpleegster
en blaast nu lieve woordjes
op tere zere knietjes.



Wat een goede roep,

vond de kassierster
en geeft je graag bij je rekening
een versje toe.



Wat een goede roep,

dacht de apotheker
en schrijft zijn bijsluiters
voortaan in strofen.



Wat een goede roep,

zei de uitgever
en gaf nog snel een bundel uit,
eentje van het huis.



Wat een goede roep,

zei de beul
en besloot van dan af aan
nog slechts gedichten op te hangen.



Wat een goede roep,

zei een pas getrouwde man
en was die avond
dichter bij zijn vrouw ...



Wat een goede roep,

tikte de computernerd
en programmeerde voor elke dag
een opstartgedicht.



Wat een goede roep,

zei de zoon op zondagmorgen
en bracht zijn moeder
opgewekte poëzie op bed.



Wat een goede roep,

zei meneer pastoor
en droeg een prekerig gedicht
heel hemels voor.



Wat een goede roep,

zei de wielercommissaris
en gaf die dag het startschot
met een aftelrijmpje.



Wat een goede roep,

zong de tuinman blij
en dichtte met een haiku
het gat in de haag.



Wat een goede roep,

riep de winkelier
en verkoopt nu met veel plezier
zeven soorten karamellenversjes.



Wat een goede roep,

dacht de weerman
en voorspelde een hittegolf
van liefdespoëzie.



Wat een goede roep,

hijgde het hoertje
en tatoeëerde een pikant gedicht
op haar rechterbil.



Wat een goede roep,

lachte de clown
en liet zich ’s avonds 
een gek gedicht ontvallen.



Wat een goede roep,

zei de hacker
en verspreidde snel
een gedichtenvirus.



Wat een goede roep,

dacht de agent
en gaf die dag geen boetes meer,
maar straffe verzen.



Wat een goede roep,

zei de naaister
en speldde iemand
een limerick op de mouw.



Wat een goede roep,

bulderde de herbergier
en tapt nu met allure
gedichten met een kraag.



Ja, wat een goede roep,

riep ook een zatte kop
en trakteerde iedereen
op een dronkemanslied.



En de dichter had dat gehoord,

en de dichter riep:
Doe zo voort,
want wij zijn aan het woord!





Dit e-book kwam tot stand via de Facebookpagina
van Geert De Kockere, waarbij de dichter de aanzet gaf
en de fans van zijn pagina verder mochten dichten,
de goede roep invullen. Zo kwam langzaam
een kettinggedicht tot stand, dat door de dichter
verder werd bewerkt en verdicht om er een mooi geheel
van te maken.
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